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Geronimo Stilton is een lieve muis. Hij woont op Muizeneiland. Hij geeft de meest 
gelezen krant uit van heel Muizeneiland, ‘De Wakkere Muis’. Hij beleeft veel 
avonturen en Fantasia II is er een van. 

Geronimo Stilton ging naar zijn neef Klem, die tegen hem zei “Ik heb drie 
fantastische nieuwtjes!” 

Nieuwtje Nummer 1: Ik open een restaurant. 

Nieuwtje Nummer 2: de opening wordt een gigagantische spektakel. Een muis moet 
een wereldrecord schransen verbeteren.  

Nieuwtje nummer 3: Die ene muis die ben jij! 

Geronimo zei “Ik! Ik ben altijd de gene!” Er zat niets anders op te doen dus Geronimo 
moest wel.  

Toen hij naar huis wou moest hij rollen omdat hij zo dik was van zoveel spagetti te 
eten. Hij ging naar bed en viel heel snel in slaap. In zijn droom, zag hij de 
regenboogdraak en hij zei dat Geronimo moet meekomen omdat  Florina de Koningin 
van de Feeen in gevaar was. 

Dus Geronimo zijn avontuur begon. 

De Regenboogdraak bracht Geronimo naar Florina. Zij zei “Ik wil dat je voor mij de 
Diamant van Geluk vindt”.  

Toen wilden heel veel met Geronimo meekomen. De eerste was Bobbeltje De Kameleon. 
De tweede was Gansje Kwebbel, de derde was Oskar de Kakkerlak en de vierde was 
Prinses Kandide.  

Het eerste rijk waar zij naar toen moesten was Het Rijk van de Orken. Daar moesten 
ze de Kaart van Geluk vinden. Het was niet zo makkelijk om te beslissen wie het 
moest zoeken. Uiteindelijk werd het Geronimo. Dus Geronimo moest door de 
Stinkende  Toren  gaan. Hij moest zich wel verstoppen want anders werd hij 
muizensoep! Toen de ork ging slapen pakte Geronimo de kaart maar iets viel neer en 
de ork werd wakker. Geronimo liep weg. Hij was net op tijd bij de draak.  

Toen moesten zij naar Luilekkerland. Daar moesten zij vragen aan Koningin 
Speculoos of de diamant van Geluk zich in Luilekkerland bevindt. Dus zij gingen op 



stap. Zij moesten op hoge bergen stappen. Toen Bobbeltje op eens in een diepe kloof  
viel. Geronimo ging hem redden. Toen hij eruit was bedankte Bobbeltje Geronimo. Toen 
zij eindelijk bij de top waren, waren zij blij. Zij gingen aan Koningin Speculoos het 
eindelijk vragen. Geronimo vroeg aan de Koningin of hier de Diamant was maar de 
Koningin zei, “Ik zal antwoorden als jullie een taart maken dat die ik nooit heb 
geproeft!” Geronimo maakte Muizeneiland Kaastaart! De Koningin proefde en zij “Ik 
heb deze nog nooit geproefd!” en zij zei, “Nee, de Diamant is hier niet! Maar jullie gaan 
niet weg!” zij gingen vluchten. Zij waren net optijd.  

Zij gingen naar ‘Het Speelgoed Paradijs’. Daar gingen zij naar Koning Lacherbek. 
Toen zij waren aangekomen zagen zij tinnen soldaatjes. Maar De Koning zei, “Laat 
zij binnen”. Toen zij binnen waren, vroeg Geronimo is de Diamant van Geluk hier?” 
De Koning zei, “Eerst moeten jullie een schaakspel spelen.” Toen zij waren begonnen 
zij het spel direkt. Geronimo won het spel. De Koning zei, “OK ik vertel het jullie. De 
Diamant van Geluk bevindt zich hier niet.” 

Zo, zij gingen naar ‘Glitterland’. Zij moesten naar Het Kasteel maar zij zagen 
niemand. Uiteindelijk vonden zij het kasteel. Toen zij binnen waren, zagen zij De 
Koningin. Zei vroegen of De Diamant van Geluk daar was. De Koningin zei van niet 
maar vroeg of dat zij blijven slapen. Toen zij gingen slapen, sliepen zij niet goed. In 
de morgen waren zij allemal moe omdat het bed zo hard was van het goud.  

Zij gingen naar ‘Sprookjesland’ en gingen naar Het Grote Boek die alles wist. Zij 
waren bij Het Grote Boek gearriveert. Zij vroegen aan het boek of Het Diamant van 
Geluk in Sprookjesland was. Het boek zei, “Eerst moet jij een verhaal vertellen.” 
Geronimo vertelde een verhaal over Sprookjesland. Het boek zei, “Bravo! Ik vertel nu 
dat Het Diamant van Geluk niet in Sprookjesland is!”  

Zij gingen triest terug naar Feeenland. Zij wouden niet vertellen dat zij Het 
Diamant van Geluk niet gevonden hebben.  

Geronimo had een sleutel op de grond gezien. Hij pakte het op en ging op zoek naar het 
deurtje dat bij het sleuteltje past. Hij vond het deurtje. Hij stak de sleutel erin en viel 
naar binnen. Hij ontdekte dat het geen kamer was maar een glijbaan! Hij lande 
zachtjes in een grot. Hij zag in het water diamanten liggen! Een hart van goud, een 
hart van zilver, een hart van amber, een hart van robijnen, een hart van saffieren, een 
van smaragd en een van kristal.  Hij dacht dit zijn de Diamanten van Geluk! Alleen 
toen zag hij een bordje daarop stond ‘Jij mag een diamant kiezen’. Geronimo dacht na. 
Hij pakte het kristal en alleen moest hij uit de grot geraken.  

Hij zag een waterval en stak zijn hand erdoor. Toen zijn hoofd en zag een trap. Hij 
ging op de trap. Toen hij boven was stond hij vlak voor het kasteel. Hij ging naar 
binnen en bracht Florina het hart. Florina was heel blij. Zij zei tegen De 
Regenboogdraak dat hij Geronimo terug mocht brengen naar zijn t’huis.  

Toen Geronimo wakker werd zag hij dat het alleen een droom was.  



Ik vond het een heel leuk boek met heel mooie prenten,. Zij schrijven niet alles het 
zelfde, zie pagina 146 en 249. Een tekening ruikt lekker zoals chokolade. Er staat de 
spelregels van het schaakspel, een recept voor kaastaart, grapjes en puzzels en nog veel 
meer. 

 


